NAJAARSVERGADERING 2 oktober 2023 (kort verslag)

- Ochtendprogramma:

Opening:
De voorzitter, Edward van 't Slot, opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Jesaja 30 en heet
een ieder van harte welkom en laat een koor-opame van Lied 211 (Tekst:Paul Gerhard) horen.

Toekomstige activiteiten:

Edward legt de vergadering de vraag in het midden naar de mogelijkheid van toekomstige, eventueel
meerdaagse, activiteiten.

Gerard den Hertog refereert aan een eerder gehouden symposium in Drachten, georganiseerd door de
Olterterperkring, waar ook Wilken Veen aan meewerkte. Een dergelijke opzet zouden we wellicht elders in
het land ook eens kunnen organiseren. Afgesproken wordt om het in ieder geval in het voorjaar van 2024 te
gaan organiseren maar niet in plaats van onze eerder geplande voorjaarsbijeenkomst van 11 maart 20224.
Ook wordt afgesproken dat het een zgn. “publieksconferentie” moet worden, dus niet alleen voor
predikanten en theologen. Ergens in april zou wellicht de beste mogelijkheid zijn i.v.m. de agenda’s van de
diverse leden.

Een vrijdag en zaterdag zou ideaal zijn waarbij een conferentiezaal met- of in de nabijheid van een
overnachtingsmogelijkheid het mooiste zou zijn, Er worden diverse locaties en plaatsnamen genoemd.
Gevraagd word wie in een voorbereidingsgroepje zou willen meedenken en/of organiseren.

De volgende leden bieden zich aan: Gerard den Hertog, Wilken Veen, Aad van Tilburg en Kees de Dreu,
waarbij laatsgenoemde als samenroeper zal fungeren.

Penningmeesterschap:

Vervolgens deelt Henk Janssen mee te willen stoppen met zijn functie als penningmeester die hij reeds
vanaf 1987 bekleedt. Aanvankelijk gevraagd om 2¢ penningmeester te willen worden in verband met het
organiseren door het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland van het vijfde Internationale Bonhoeffer
Congres van 13 tot 19 juni 1988 te Amsterdam. De conferentie heeft als thema: “Bonhoeffer en het avondland.
Henk vertelt dat al vrij snel daarna de 1¢ penningmeester aftrad en hij daardoor de 1€ penningmeester werd.
Mede door de moderne communicatie die Henk niet zo ligt en doordat hij het al zo lang heeft gedaan heeft Henk
besloten er nu mee te willen stoppen.

De voorzitter spreekt zijn dank en waardering uit voor het vele werk dat Henk in de loop van 36 jaar voor ons
gezelschap heeft verricht.

Afgesproken wordt dat het bestuur zich zal beraden over de opvolging van Henk.

Nieuw boek Gerard den Hertog:

Gerard heeft, op verzoek van uitgeverij Kok/Boekecentrum, een boek geschreven over Bonhoeffer in de
serie “Levenswijsheden”, waarin ook boeken over andere belangrijke personen zijn opgenomen. Het boek
begint met een biografische inleiding en sluit met een essay over de levensfilosofie van Bonhoeffer.
Daarnaast bevat het circa 300 inspirerende quotes.

Doopbrief mei 1944

Om beurten lezen we gedeelten uit de doopbrief die Dietrich Bonhoeffer in mei 1944 schreef aan Eberhard
Bethge, ter gelegenheid van de doop van zijn diens zoontje Dietrich Wilhelm Ridiger Bethge, getiteld
“Gedanken zum Tauftag von Dietrich Wilhelm RUdiger Bethge.

Er onstaat een levendig en boeiend gesprek over ontstaan en betekenis van deze brief waarbij opvalt dat
veel alinea’s afsluiten met een bijbeltekst. Waarom doet Bonhoeffer dit? Wil hij het leven laten resoneren met
bijbelteksten of heeft het willicht een andere betekenis, zijn vragen en opmerkingen die voorbij komen.



- Pauze

- Middagprogramma:

Na de lunch gaan we verder met het lezen bespreken van de doopbrief en stellen we tevreden vast dat het
ons gelukt is om de brief in zijn geheel te hebben kunnen lezen en bespreken.

Wat verder ter tafel komt:
Afgesproken wordt dat Gerard den Hertog de volgende keer iets zal vertellen over het Duitse Handbuch
Bonhoeffer, samengesteld door Christiane Tietz.

Kees de Dreu deelt met ons zijn ervaringen van het bezoek aan de Kirchentag in Neurenberg.
Na met elkaar te hebben afgesproken de volgende vergadering te zullen houden op 11 maart 2024 sluit
de voorzitter de vergadering en gaan wij tevreden uiteen.

Hans Buurmeester
3 oktober 2024



